
 

 

                        Mededelingen van de vrijeschool Peelland  

                               

Agenda:   maandag 15 september - vrijdag 19 september 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 Ouderavond groep 4    

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: dinsdagmiddag tot 17.00 uur) 

maandag 22 september - vrijdag 26 september maandag 29 september - vrijdag 3 oktober 

ma 22 sept  MR bijeenkomst ma 29 sept  Michaelfeest 

wo 1 okt   Start Kinderboekenweek 

wo 1 okt   Lezing, 20:00 uur 

 
 

 

Tuinvrijwilligers 

 
Er is nog geen reactie gekomen op de vorige oproep, vandaar een tweede poging: 

 

Wellicht is het u al opgevallen dat bij de hoofdentree de afgelopen tijd hard is gewerkt om de tuin voor de school, 

mooi en aantrekkelijk te maken voor de spelende kinderen van de kinderopvang. Juf Marjo van Istia heeft dit 

geweldig voor elkaar gekregen! 

 Ik wil graag aan de andere kant van het pad naar de voordeur ook een mooie uitstraling laten krijgen. Hiervoor ben ik 

op zoek naar vrijwilligers die regelmatig (onder schooltijd)  een uurtje of zo willen besteden aan het opschonen en 

herbeplanten van de tuin.  We hebben al contact gelegd met de vrijwilligerscentrale, maar het zou ook geweldig zijn 

als zich ouders of grootouders zouden melden die hier hun steentje aan bij willen dragen. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Joost, onze conciërge.  

Komt u liever met een klein clubje? Helemaal geweldig! Na volgende week wordt u dan benaderd om afspraken te 

maken.  

 

 
 

 

 

Aanhanger gevraagd 

 
Er hebben zich inmiddels enkele ouders gemeld die in het bezit zijn van een aanhanger. Heel fijn! Zodra wij hiervan 

gebruik willen maken nemen wij graag contact op!   

 

 PeellandKoerier  
 

nr. 04 – 10 september 2025 

  

 

 

 
  



 

Beste ouders, verzorgers en alle andere geïnteresseerden, met veel plezier kondigen we aan: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van: 10:30 tot 15:00 uur 

Voor jong en oud. Entree is gratis 
 

Houd deze dag dus vrij en kom naar school voor dit prachtige sociale evenement. 
 

De jaarmarkt is traditioneel een evenement van de vrije school. Georganiseerd en uitgevoerd door de ouders, 

leerlingen en oud-leerlingen, met ondersteuning vanuit school. Ook de Kindertuin doet mee.  
 

Wie maken de jaarmarkt tot een succes? Wij allemaal! 
 

In de weken voorafgaand aan de markt vragen we daarom aan jullie om te helpen. Dit keer vooral een praktische 

oproep. Voor diegenen die nog niet zo bekend zijn met de jaarmarkt, de komende weken zullen we in de Peelland-

Koerier verder ingaan op verschillende aspecten van deze super gezellige jaarmarkt. 
 

- Alle ouders leveren kleinigheidjes voor het Rad van Avontuur: een groot rad waar de kinderen aan mogen draaien 

en een cadeautje mogen uitkiezen. Ouders leveren hiervoor voor elk schoolkind minimaal 4 presentjes: 

aantrekkelijke (zelfgemaakte!) cadeautjes voor kinderen, niet door kinderen. Misschien kun je alvast gaan 

nadenken wat dit jaar leuke knutsels zullen zijn. 

- Elke klas levert hapjes voor restaurant en theetuin. 6 baksels per klas waarvan 2 zoet, 2 hartig en 2 soep. Meer 

mag! Denk vast na of je hier wat leuks voor weet. Coördinatie wie wat maakt loopt via de klassenouders of 

andere vrijwilliger.  

- Er is een tweedehands kledingmarkt die zich tijdens de jaarmarkt richt op winterkleding. Donaties van goede ( 

dames- heren- en kinderkleding zijn zeer welkom. Kijk de kasten na en verzamel wat niet meer gebruikt wordt 

voor ons goede doel! 

- Er is een tweedehands boekenmarkt georganiseerd door de schoolbibliotheek. Helaas is er in eerdere jaren 

waterschade geweest, dus de voorraad is beperkt. Een oproep dus om mooie kinderboeken te doneren. 
 

Het omtoveren van de school tot een ware marktplaats vergt een boel werk. Vele handen maken licht werk, we 

zouden het geweldig fijn vinden als je kunt komen helpen als je de mogelijkheid hebt! 
 

Het versieren en opbouwen gebeurt op vrijdag 31 oktober, vanaf 12.30 uur bij de kleutergang en aula, vanaf 14.30u 

in de rest van de school.  

Tijdens de markt, 2 november van 10.30-15.00 uur, zijn er allerlei activiteiten waar we hulp bij nodig hebben. 

Ook bij de afbouw na de markt, 2 november van ca 14.30 - 16.30 uur, hopen wij dat we dit met veel handen dit zo 

voor elkaar hebben. 
 

De intekenlijsten hangen bij de ingangsdeuren van school! Bij vragen zijn we te bereiken via jaarmarktvsp@gmail.com 
 

Groeten van de Jaarmarktcommissie: Joosje, Lonneke, Leontien, Rianne, Irene, Nadine, Elke, Milou en Sanne. 

 

 

mailto:jaarmarktvsp@gmail.com


 

Het Michaëlfeest  waarom    

 
Dit feest gaat over moed, moedig zijn, de draak verslaan, je eigen grenzen 

verleggen. 

In de komende tijd, waarin de dagen weer steeds korter worden, is het 

Michaëlfeest het eerste van de lichtfeesten die wij op school vieren. De 

lichtfeesten die ons door de donkere tijd heen helpen. Die ons van het 

buiten zijn in de zomer, mee naar binnen nemen om ons voor te bereiden 

op het kerstfeest. 

Het Michaëlsverhaal vertelt ons over de strijd tussen goed en kwaad in de hemel ( o.a. te lezen in ‘En het werd licht’ 
van Jacob Streit ).  

Een strijd die vooraf ging aan de schepping van de aarde. 

Maar ook in de legende van ridder Joris, die, om de dochter van de koning te redden, de draak moet verslaan.  

Hij wordt daarbij geholpen door de Aartsengel Michaël, die hem moed en kracht geeft. 

In de kunst wordt Michaël vaak afgebeeld strijdend met de draak, maar ook 

met in de ene hand en zwaard en in de andere de weegschaal van goed en 

kwaad. Dezelfde attributen die we ook zien bij vrouwe Justitia. Michaël en 

vrouwe Justitia ‘wegen’ allebei de daden van de mens. 
 

De kleuters vieren het Michaëlfeest vooral als oogstfeest. De meeste oogst is 

verwerkt om ons de hele winter te voeden. Dankbaarheid is er voor wat de 

aarde ons gebracht en geschonken heeft. De kinderen maken appelmoes in de 

klas en eten samen een feestelijke maaltijd.  
 

In groep 3 tot en met 8 worden allerlei spellen gedaan die een appèl doen op 

de moed van de kinderen. Op het tegenkomen en verleggen van hun eigen 

grenzen. De hierboven afgebeelde spreuk spreken we ook gezamenlijk op het 

Michaëlfeest.  
 

Het Michaëlfeest wordt altijd buiten gevierd, in de natuur is het in deze tijd zo 

heel goed voelbaar dat de zomer ten einde is. ’s Morgens hangen de 
mistsluiers over de velden, de eerste bomen verkleuren en de laatste oogst 

wordt binnengehaald. In de middag kan het nog ’s zomers aanvoelen, maar in ochtend en avond voel je heel goed dat 
de herfst zijn intrede doet. 
 

Wat kunnen wij als volwassenen met het Michaëlfeest?  

Wij komen allemaal bijna dagelijks dingen tegen, die we lastig vinden, die ons 

raken of uit ons evenwicht brengen. We zouden dit kunnen zien als onze draken, 

die we te verslaan hebben. Met een dosis moed kunnen we in de Michaëltijd deze 

‘draken’ tegemoet treden en in de ogen kijken, misschien ze zelfs overwinnen. 
Daarnaast mogen de vruchten van deze zomer geoogst worden, zij kunnen ons tot 

voedsel zijn in de komende tijd, waarin we weer meer naar binnen keren. 
 

Liederen die we in deze tijd zingen zijn: 

https://www.doehoek.nl/kinderliederen/michael-de-held.html  (kleuters) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rlk_1IRnZns 

https://www.youtube.com/watch?v=qIdVY2GpCNs 
 

Wij wensen iedereen een fijne Michaëlstijd. 

 

 

 

Wie het goede wil bewerken; 

Hem zal Godeslichtkracht 
sterken 

Wie het kwade wil bestrijden; 

Hem zal Michaël bevrijden. 

 

 

 

https://www.doehoek.nl/kinderliederen/michael-de-held.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rlk_1IRnZns
https://www.youtube.com/watch?v=qIdVY2GpCNs
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F93f2d10f-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Farticle%2F4134aa287c8110b87faa053d0104b08774a511fa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deboekerijzutphen.nl%2Fc-2068070%2Fmichael%2F&docid=-8jUFVjaZ9QR0M&tbnid=ZUbvF0yvpxRg6M%3A&vet=10ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwhvKBwwHA..i&w=187&h=270&bih=876&biw=1280&q=Michael%20en%20de%20draak&ved=0ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwhvKBwwHA&iact=mrc&uact=8


 

Michaëlsfeest wat & hoe                          

29 september 
 

Op maandag 29 september vieren we het Michaëlsfeest. Het eerste lichtfeest, dat 

het begin van de herfst markeert. De kleuters zullen het feest vooral als oogstfeest 

vieren. Groep 3 tot en met 8 gaat samen naar het bos om de herfstige natuur te 

beleven en hun moed te tonen in verschillende spellen. Meer over de achtergronden in 

de volgende Peellandkoerier. 

Bij deze dag kunnen we helpende handen gebruiken.  

Iedere leerkracht communiceert daarover zelf met de ouders van de klas. 
 

Kleuters        
 

WANNEER 

17 september 

 

NODIG 

herfstmateriaal 

 

 

appel 

 

 

WANNEER 

17 september 

 

 

29 september 

(normale 

schooltijden) 

 

 

 

 

 

 

 

Eten & drinken  

 

 

NODIG 

gepaste kleding 

(eventueel 

regenkleding) 

 

WAT  

Herfstmateriaal verzamelen 

 

Alle kleuters nemen herfstmaterialen mee, zoals: hop, klimop, hortensia, lampionnetjes, 

herfstasters en allerlei andere materialen uit de tuin en de natuur die geschikt zijn om in 

een krans te verwerken.   

 

Appelmoes maken 

Voor de appelmoes neemt elke kleuter een extra appel mee 

 

 

Herfstkransen maken 

In de gang  of aula. Ouders maken gezamenlijk een krans voor de klas.  
 

Michaëlsfeest  

We openen het feest gezamenlijk ( kleuters tot en met groep 8) op het schoolplein. 

Kleuters verzamelen op de eigen  muurtjes. Ouders zijn van harte welkom om deze 

opening bij te wonen. Aansluitend spelen we op het kleuterplein ons ochtendspel over de 

oogst en beginnende herfst. Ook hierbij zijn de ouders van harte welkom. Dit duurt tot 

ongeveer 9.oo uur. Dan zwaaien we de ouders uit en maken we een wandeling in de 

Bundertjes. Misschien komen we onderweg het appelvrouwtje tegen, die iedere kleuter 

een opgepoetst glimmend appeltje schenkt.  

Bij de wandeling gaan enkele ouders mee ter begeleiding.  

 

De kleuters hoeven deze dag geen brood en drinken mee 

te brengen naar school.  

 

 

De kleuters hebben op deze dag laarzen  en (eventueel)  

regenkleding nodig.  

 

 

 



 

Groep 3 tot en met 8 
 

WANNEER 

17 september 

 

NODIG 

herfstmateriaal 

 

 

 

29 september 

 

(normale 

schooltijden) 

 

 

NODIG 

eten & drinken gr. 3 

t/m 8 

 

gepaste kleding 

(eventueel 

regenkleding) 

fiets 

WAT 

Herfstkransen maken 

 

 

Alle kinderen nemen allerlei herfstmateriaal uit de natuur mee naar school. Denk aan 

hortensia, hop, rozenbottels, besjes, bladeren etcetera. Van alle meegebrachte 

materialen wordt een mooie krans gemaakt voor in de klas. 

 

Michaëlsfeest  

We openen het feest gezamenlijk (kleuters tot en met groep 8) op het schoolplein. 

Ouders zijn van harte welkom om deze opening bij te wonen. Na afloop (± 9:00 uur) 

vertrekken de kinderen van groep 3 tot en met 8 naar het bos, waar het feest plaats zal 

vinden. 

 

 

De kinderen van groep 3 tot en met 8 nemen zelf eten en drinken mee in een rugzak. De 

school zal voor een kleine versnapering zorgen.  

 

Onder gepaste kleding verstaan we kleding  die vies mag worden en die geschikt is voor 

een dag in de natuur. 

Alleen de kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben deze dag hun fiets nodig. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over het Michaëlsfeest? Houd de Peellandkoerier in de gaten! 

 

 

 

Lezing woensdag 1 oktober: Kinderen en de digitale wereld 
 

Heeft u interesse dan kunt u aanmelden via kiesinge@hotmail.com  

 

 

mailto:kiesinge@hotmail.com


 

Lezing over het leven en werk van Rudolf Steiner en zijn 

betekenis voor onze tijd 
 

 

Op donderdag 2 oktober 2025 houdt Frans Lutters op het Novalis College een 

lezing over het leven en werk van Rudolf Steiner en zijn betekenis voor onze tijd.  

 

Waar:  Novalis College, Sterrenlaan, 16, Eindhoven 

Tijd:  19:30 – 21:00 uur 

Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop 

 

Thema-avond hoogbegaafdheid 
 

Bijgaand de uitnodiging voor de thema-avond hoogbegaafdheid die 

plaatsvindt op 23 oktober 2025.  

  

 

Online ouderavond over prestatiedruk bij tieners 
 

Op dinsdag 30 september 2025 organiseert GGD Brabant-Zuidoost een online ouderavond over prestatiedruk bij 

tieners. Gastspreker Aniek van den Braak, adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, neemt je mee in de 

wereld van jongeren en hun mentale welzijn. Ze laat zien hoe prestatiedruk ontstaat, wat dit met jongeren kan doen 

en, vooral, wat je als ouder(s)/verzorger(s) kunt doen om je tiener(s) te helpen. 

 

          Waar          :  Online 

           Wanneer    : Dinsdag 30 september 2025  

             Hoe laat    :  19.45 – 21.00 uur 

         Kosten      :  Gratis 

                           Voor wie    :  Ouders/verzorgers van tieners en andere    

       geïnteresseerden 

  Aanmelden :  Kan via deze link 

 

 

Save the date 

Later dit jaar organiseren wij ook weer online ouderavonden voor ouders/verzorgers in de regio.  

De eerstvolgende webinar data en thema’s zijn als volgt: 
• 12 november 2025: Pubers & Verleidingen 

Meer informatie over deze ouderavond volgt t.z.t. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2025/09/Uitnodiging-thema-avond-hoogbegaafdheid-003.pdf
https://events.teams.microsoft.com/event/93bd9753-6c47-4f8d-a298-9e192371c4c9@ffb4577f-f485-4c4b-b42c-4a0a6029ffb9

