
 

 

                        Mededelingen van de vrijeschool Peelland  

                               

Agenda:   maandag 17 november – vrijdag 21 november 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

MR bijeenkomst, 

19.30 uur 

 

 Groepenpresentatie 

gr. 3-4-5-6, 11.30 uur 

  

 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: dinsdagmiddag tot 17.00 uur) 

maandag 24 november – vrijdag 28 november maandag 1 december – vrijdag 5 december 

wo 26 nov. Informatieavond nieuwe ouders, 20.00 uur ma 1 dec  Adventstuin / 1e Advent 

vrij 5 dec  Sinterklaas, school 12.30 uur uit 

 

 

Hartelijk dank  
 

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor alle inzet voor, tijdens en na de jaarmarkt, er zijn bergen werk verzet.  

Het was een fantastische dag. 

Er is een mooi bedrag opgehaald, 4400 euro! 

Hiervan zullen voor alle klassen nieuwe lees- en prentenboeken worden aangeschaft, gaat er een deel naar groep 8 

om hun kamp te kunnen bekostigen en komt er nieuw speelmateriaal voor buiten.  

 

Een warme groet van de jaarmarktcommissie. 

 

 

 

Loterij jaarmarkt 
 

Eén prijs is nog niet opgehaald: 

 

Lotnummer 655 Mini-vaasjes  

(prijs is op te halen bij de administratie) 

 

Advent waarom 

 

Het woord Advent komt van het Latijnse woord: adventus – dit betekent komst. Hiermee wordt bedoeld: de komst 

van het licht op aarde. De Adventstijd is een tijd van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de herfsttijd. Wij 

zijn op weg naar de langste nacht, het licht wordt steeds schaarser.   

De weekopeningen staan vanaf de eerste advent in het teken van het naderende kerstfeest. Er worden verhalen 

verteld waarin naar het kerstfeest toe geleefd wordt. De eerste week staat in het teken van stenen en mineralen en 

zeker niet onbelangrijk loopt groep 3 hun Adventstuin, de tweede week in het teken van de planten, de derde week in 

het teken van de dieren en de vierde week gaat over de mensen. 

 

Het licht voor de adventskrans wordt vanuit de zaal naar de klassen gebracht. Heel bewust wordt er in de adventstijd 

naar kerstmis toegeleefd. Vier weken duurt de adventstijd. Vier weken van verwachting.  

Elke week ontsteken we een kaars meer in de adventskrans, als alle kaarsen aan zijn zal het Kerstmis zijn. 

 

PeellandKoerier 
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Het begin van de adventstijd vieren we in de laagste klassen met het 

lopen van de adventstuin. Een spiraal van kerstgroen, met één grote 

kaars in het midden. De kleuters en de kinderen van groep 3 lopen 

allemaal de spiraal, van buiten naar binnen en steken hun lichtje aan, 

aan de grote kaars. Onderweg terug plaatsen zij hun lichtje ergens in 

de spiraal, die steeds meer verlicht wordt. In de donkere tijd kunnen 

wij steeds meer licht zien stralen.  

In deze donkere tijd is het ook de vraag aan jezelf als volwassene, 

waar laat ik mijn licht stralen. Wat bereid ik in het donker voor, wat 

verwacht ik, waar werk ik naartoe? 

 

De adventstuin voor groep 3 is in de aula, tijdens de weekopening van 

1 december. De kleuters lopen het adventstuintje in hun eigen klas, 

op dezelfde ochtend.  

 

Behoefte aan meer achtergronden over advent: Advent | Podcast 

Jaarfeesten | Vrije School - YouTube 

 

Wil je samen met je kind verhalen lezen in de adventstijd:  

 Het licht in de lantaarn (G. Dreissig)  

 Maria’s kleine ezel en de vlucht naar Egypte (G. Sehlin)  
 Een ster over de grens (I. Verschuren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u-9ksXdzsCE&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=u-9ksXdzsCE&t=14s

